Vrijdag 18 oktober jl. hielden we weer onze maandelijkse bijenkomst van de Salon
der Verdieping met als onderwerp Middeleeuwse wijsbegeerte. In de bijeenkomst
van september besteedden we aandacht aan de hoofdlijn Geloof & Rede,
waarbinnen de Middeleeuwen een bijzondere plek innemen met grote betekenis
voor onze — huidige - cultuur. In de bijeenkomst van oktober keken we naar de
verschillen tussen de Grieks-Romeinse cultuur en die van het Christendom. Ik vat ze
puntsgewijs hieronder samen:

e De notie van gelijkheid (voor God en later voor wet) van mensen;

e De waardering dan wel de geringschatting van arbeid;

e De opvatting over deugd, met als voorbeeld nederigheid;

e Verhouding mens-God, die in het Christendom zeer persoonlijk is en gericht op verlossing;

e De verhouding mens —wereld. In de Grieks-Romeinse wereld is de natuur het
vanzelfsprekende referentiekader. In de Christelijke (en platoonse) opvatting is onze wereld
de tweede rang en hooguit verwijzend naar de werkelijke wereld.

We maakten ook een start met de bespreking van de Patristiek, de periode van de
kerkvaders en van de kerkvorming. Dat leidde al spoedig tot een uitgebreid gesprek,
waarvan de inhoud en de richting(en) boeiend waren, maar dat ik graag aan het
geheugen toevertrouw van alle aanwezigen die avond. Geheugen is een mooie brug
naar de belofte die ik wel deed om een deel uit de Belijdenissen van Augustinus toe
te sturen, nl. het deel over het geheugen. Voor de liefhebber.

Onze volgende bijenkomst is op vrijdag 22 november. Dat is ook de laatste
bijeenkomst van dit jaar. We bespreken dan de Patristiek en de plaats van
Augustinus daarbinnen. Ook de bijbehorende artikelen 1 en 2 uit de reader (die ik in
september als bijlage al toestuurde), nl. Paul van Geest: Patristiek heeft toekomst in
geseculariseerd Nederland en het daaropvolgend artikel Augustinus van Hippo.



