
 

   

 
 

 
  

   

Hallo, 
 
Mijn naam is Hans Beuk. Sinds 2007 geef ik cursussen filosofie en begeleid ik  
‘filosofiekringen’, waarin we (deelnemers en ik) op basis van een gezamenlijk gekozen 
filosofieboek met elkaar in gesprek zijn. Ik doe dat op verschillende plaatsen in de regio. 
 
Mijn achtergrond is welzijnswerker, sociaal-cultureel werk. Ik heb heel lang in één instelling 
gewerkt, een sociaal-cultureel centrum voor mensen met een lichamelijke  of zintuiglijke 
functiebeperking. Ik had in deze instelling een leidinggevende functie. 
 
Mijn belangstelling voor filosofie leidde er toe dat ik  aan de VU de opleiding ‘Wijsbegeerte 
en spiritualiteit’ heb gevolgd. Aansluitend aan deze opleiding heb ik eveneens aan de VU in 
deeltijd filosofie gestudeerd. Sinds 2007 ben ik met vervroegd pensioen en dat was voor mij 
een bewuste keuze om me meer met filosofie bezig te kunnen houden. 
 
Ik ben (opnieuw) getrouwd en heb twee dochters in de leeftijd van 33 en 17 jaar. Ik ben 
inmiddels opa van twee prachtige kleinzoons. Naast mijn filosofie-activiteiten doe ik vrij 
intensief vrijwilligerswerk en ben ik de huisman. 
 
Mijn leeftijd verschilt per dag en daarom vermeld ik maar mijn geboortedatum: 24 januari 
1947.Mijn geboorteplaats is Hilversum.  Ik woon officieel  in de gemeente Stichtse Vecht, 
feitelijk in de buurtschap Molenpolder bij Tienhoven, niet ver van de Maarsseveense 
plassen. 
 
Voor hobby’s ontbreekt het een beetje aan tijd, maar waar mogelijk stap ik graag op de 
racefiets en spot ik vogels. Niet tegelijkertijd overigens. 
 
 
 
 


